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“De blauwe Engelen” is de 
naam van een liturgisch koor 
dat bestaat uit 24 jonge 
studenten van de Politieschool 
te Zagreb (Kroatië). Elke week 
ontmoet zr. Zrinka Majstorović 
(zdb) de jonge toekomstige 
politiemannen die tussen 18 en 
25 jaar oud zijn. Dit initiatief is 
één van de concrete en 
originele ideeën die de 
salesiaanse zusters te bieden 
hebben om “Jezus te verkondigen”, doorheen muziek en zang. 
“In het begin waren we met 5, vertelt zr. Zrinka. Stilaan werden het er 
meer en ontstond de noodzaak om vormingsmomenten aan te bieden: de 
kans geven aan deze toekomstige politiemannen om een gelovige vorming 
te krijgen en een sacramenteel leven op te bouwen.” Of om het in 
salesiaanse termen te formuleren: “hen helpen om goede christenen en 
eerlijke burgers te worden in het werk dat ze weldra zullen verrichten.” 
Dit initiatief is werkelijk een “nieuw teken van voorkomende liefde” dat de 
zusters aanbieden, zoals het Werkdocument van het 22ste Algemeen 
Kapittel voorschrijft: “moedig en creatief de nieuwe elementen zien die in 
het dagelijks leven kunnen ontluiken.” 
In haar begeleidingswerk wordt Zr. Zrinka bijgestaan door de salesiaan 
Don Josip Stanić, de kapelaan van de politieschool.  
“De opvoeder van de studenten, die reeds politieagent is en tevens een 
theologische vorming heeft genoten, werkt ook met ons samen”, vervolgt 
zr. Zrinka. 
Het koor komt wekelijks samen voor een vormingsmoment. Doorheen het 
samen zingen zijn er ook kansen tot catechese. Zelfs pelgrimstochten 
naar religieuze, maar ook naar burgerlijke plaatsen worden georganiseerd, 
“om het toebehoren aan het eigen land te verstevigen. Elke donderdag en 
zaterdag wordt er Eucharistie gevierd. En op zondag wordt de viering 
opgeluisterd door het koor van de “blauwe Engelen”. Laatst hebben ze ook 
deelgenomen aan het “Don Bosco Fest”.  
De Zusters van Don Bosco te Zagreb die tot de provincie van Slovenië 
behoren ontvingen een officiële erkenning van de bisschop voor “de 
salesiaanse geest en het klimaat dat zij hebben doorgegeven.” 


